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From: 512e <5.1.2.e @gmall.00m>
Date: Monday, April 13, 2026, 11:48 PM
To: s12e  (@eerstekamer.nl

Subject: Wetsvoorstel 36.704 Asielnoodmaatregelenwet — Persoonlijke getuigenis

U ontvangt niet vaak e-mail van5.1.2e @gmail.com. Ontdek waarom dit belangrijk is

Geachte leden van de Eerste Kamer,

Ik heb in mijn land zware politieke druk ervaren. Als student kreeg ik een arrestatiebevel, en op mijn
vierentwintigste werd ik veroordeeld tot zeven jaar en zes maanden gevangenisstraf — zonder enig bewijs.
Na vijfenvijftig maanden in de gevangenis en voortdurende angst was ik gedwongen mijn toevlucht te
zoeken in Nederland. Het wetsvoorstel Asielwet drijft mensen zoals ik — mensen die moesten vliuchten
voor vervolging en onrecht — in nog meer onzekerheid en hopeloosheid. Nee zeggen tegen dit wetsvoorstel
betekent de waarden van rechtvaardigheid, gelijkheid en menselijkheid verdedigen waar Nederland voor
staat.

Ik was vierentwintig jaar oud. Ik had dromen. Geen enkel mens verdient het om gereduceerd te worden tot
een dossier, een nummer, een probleem. Wij zijn mensen. En Nederland heeft altijd geweten wat het
betekent om aan de kant van de menselijkheid te staan. Laat dat vandaag niet veranderen.

Nederland is voor mij niet zomaar een land — het is de eerste plek waar ik me veilig voelde. Want ik vlucht
niet alleen voor mijn verleden — ik zoek een toekomst. En die toekomst hangt af van de beslissing die u
vandaag neemt. Laat alstublieft de deur niet dichtgaan.

Dank u voor uw steun en begrip.

Met vriendelijke groet,





