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From:  EK-SEC <ek-secretariaat@eerstekamer.nl>
Date: Monday, April 13, 2026, 11:13 AM
To: EK-postbus <postbus@eerstekamer.nl>

Subject: FW: ter besluitvorming wetsvoorstel dat illegaliteit strafbaar stelt

Attachments:
Gratis spreekuur voor daklozen in Venlo.docx

Van: Jongerenkerk Venlo <info@jkvenlo.nl>

Verzonden: maandag 13 april 2026 10:12

Aan: EK-SEC <ek-secretariaat@eerstekamer.nl>

CC: = @gmail.com) <512e @gmail.com>;512¢
<5l2e @home.nl>; Jongerenkerk Venlo <info@jkvenlo.nl>

Onderwerp: FW: ter besluitvorming wetsvoorstel dat illegaliteit strafbaar stelt

Urgentie: Hoog

U ontvangt niet vaak e-mail van info@jkvenlo.nl. Ontdek waarom dit belangrijk is

Geacht lid van de Eerste Kamer,

Wij willen u graag met het oog op bespreking van de asielwetten nogmaals attent maken op
onderstaand artikel uit de krant De Limburger. Misschien kunt u dat gebruiken bij uw
besluitvorming.

In berichten op radio en televisie blijkt dat door het strafbaar stellen van illegaliteit er eerder een
probleem ontstaat dan dat u een probleem oplost. Wat nu nog bovengronds is en aan het licht kan
dan wel eens ondergronds gaan en uit hey beeld verdwijnen waardoor mensen kwetsbaarder
worden en eerder ten prooi vallen aan onderdrukking en uitbuiting.

Een dringend verzoek daarom aan u om tegen het strafbaar stellen van illegaliteit fe stemmen en
daarmee dus tegen dit wetsvoorstel

Helaas waren de laatste woorden van de vetgedrukte zin weggevallen. Daarom, wellicht had u het
wel begrepen maar toch, nogmaals deze dringende oproep en aandacht voor dit wetsvoorstel dat
nogal wat consequenties heeft als het wordt goedgekeurd.

Met vriendelijke groet, mede namens >*2¢
Lid van het pastoraal team van de Jongerenkerk

5.12¢e (pastor Jongerenkerk Venlo)
p/a/ Begijnengang 17

5911 JL Venlo

info@jkvenlo.nl

5.1.2e

Van: Jongerenkerk Venlo <info@jkvenlo.nl>
Verzonden: maandag 13 april 2026 08:12
Aan: ek-secretariaat@eerstekamer.nl

CC: Jongerenkerk Venlo <info@jkvenlo.n|>;512e @gmail.com)




<5l2e @gmail.com>; 512€ <512e @home.nl>

Onderwerp: FW: ter besluitvorming wetsvoorstel dat illegaliteit strafbaar stelt
Geacht lid van de Eerste Kamer,

Wij willen u graag met het oog op bespreking van de asielwetten nogmaals attent maken op
onderstaand artikel uit de krant De Limburger. Misschien kunt u dat gebruiken bij uw
besluitvorming.

In berichten op radio en televisie blijkt dat door het strafbaar stellen van illegaliteit er eerder een
probleem ontstaat dan dat u een probleem oplost. Wat nu nog bovengronds is en aan het licht kan
dan wel eens ondergronds gaan en uit hey beeld verdwijnen waardoor mensen kwetsbaarder
worden en eerder ten prooi vallen aan onderdrukking en uitbuiting.

Een dringend verzoek daarom aan u om tegen de strafbaar stellen van illegaliteit

ledereen die medische hulp nodig heeft is welkom

Sinds maart organiseert huisarts >*2¢ 5t2¢ spreekuren voor daklozen in de Jongerenkerk
Venlo, elke dinsdag van 12 tot 13 uur. Een bewust gekozen moment. Het Leger des Heils deelt op
dit tijdstip soep uit voor de kerk in het centrum, het maakt de stap naar het spreekuur
laagdrempelig. Acht huisartsen en een verpleegkundig specialist werken vrijwillig mee in shifts.
ledereen die medische hulp nodig heeft, is welkom.

Ook illegalen, zegt hij, mocht het wetsvoorstel dat illegaliteit strafbaar stelt worden aangenomen in
de Eerste Kamer. “Dit onderstreept alleen maar het belang van de eed die we als artsen hebben
afgelegd.”

Met vriendelijke groet, mede namens *2¢
Lid van het pastoraal team van de Jongerenkerk

5126 (°*2¢  Jongerenkerk Venlo)
p/a/ Begijnengang 17

5911 JL Venlo

info@jkvenlo.nl

5.1.2e

Van: Jongerenkerk Venlo <info@jkvenlo.nl>
Verzonden: dinsdag 26 augustus 2025 08:38
Aan: ek-secretariaat@eerstekamer.nl

CC: Jongerenkerk Venlo <info@jkvenlo.n|>;512¢ @gmail.com)
<5.12e !g)gma||com>' 5.1.2.e <512e homen|>

Onderwerp: ter besluitvorming wetsvoorstel dat illegaliteit strafbaar stelt

Geacht lid van de Eerste Kamer,

Wij willen u graag attent maken op onderstaand artikel uit de krant De Limburger.
Misschien kunt u dat gebruiken bij uw besluitvorming.

ledereen die medische hulp nodig heeft is welkom



Sinds maart organiseert huisarts ¢ **2¢ spreekuren voor daklozen in de
Jongerenkerk Venlo, elke dinsdag van 12 tot 13 uur. Een bewust gekozen moment. Het
Leger des Heils deelt op dit tijdstip soep uit voor de kerk in het centrum, het maakt de
stap naar het spreekuur laagdrempelig. Acht huisartsen en een verpleegkundig
specialist werken vrijwillig mee in shifts. ledereen die medische hulp nodig heeft, is
welkom.

Ook illegalen, zegt hij, mocht het wetsvoorstel dat illegaliteit strafbaar stelt worden
aangenomen in de Eerste Kamer. “Dit onderstreept alleen maar het belang van de eed
die we als artsen hebben afgelegd.”

Met vriendelijke groet, mede namens >*2¢
Lid van het pastoraal team van de Jongerenkerk

512¢e (*2¢  Jongerenkerk Venlo)
p/a/ Begijnengang 17
5911 JL Venlo

info@ijkvenlo.nl
5.1.2e




Gratis spreekuur voor daklozen in Venlo. ‘Op straat is het een slagveld’

Een groep huisartsen in Venlo behandelt sinds kort dakloze arbeidsmigranten met medische
klachten. ‘Ik zag een parallelle samenleving, waarin mensen heel lang met ernstige klachten
blijven rondlopen.’

Dit artikel is geschreven doorManon Colson
correspondent Limburg

Gepubliceerd op 7 juli 2025, 20:40
Bewaren

Delen

In Noord-Limburg werken veel arbeidsmigranten. Als dat werk wegvalt, staan ze soms
letterlijk en figuurlijk op straat. Wie dan ziek wordt of andere medische klachten heeft, kan
sinds kort terecht in de Jongerenkerk in Venlo. Daar vindt een keer in de week een spreekuur
plaats.

Een Poolse vrouw die net is binnengelopen, slaakt een diepe zucht. Haar linkerbeen is paars
gekleurd door een wirwar aan spataderen. Aan haar voeten draagt ze te kleine sandalen, die
zichtbaar knellen. Ze heeft diabetes en moet naar de huisartsenpraktijk voor verdere
behandeling en medicijnen. Omdat de vrouw alleen maar Pools spreekt, laat huisarts 542¢
sizesize —via zijn mobiele telefoon een tolk de afspraak maken. Streng zegt hij: “Maar
ze moet wel echt komen hé, maak haar dat duidelijk.”

ledereen die medische hulp nodig heeft is welkom



Sinds maart organiseert °*?¢ 5i2e de spreekuren, elke dinsdag van 12 tot 13 uur. Een
bewust gekozen moment. Het Leger des Heils deelt op dit tijdstip soep uit voor de kerk in het
centrum, het maakt de stap naar het spreekuur laagdrempelig. Acht huisartsen en een
verpleegkundig specialist werken vrijwillig mee in shifts. ledereen die medische hulp nodig
heeft, is welkom.

Ook illegalen, zegt hij, mocht het wetsvoorstel dat illegaliteit strafbaar stelt worden
aangenomen in de Eerste Kamer. “Dit onderstreept alleen maar het belang van de eed die
we als artsen hebben afgelegd.”

Het is nog een beetje improviseren, zegt >*?¢ 512e De onderzoekstafel is inklapbaar
en staat achter een kamerscherm opgesteld, om zo de privacy van de patiént te waarborgen.
Diagnoses worden opgeschreven op papier, recepten meteen handgeschreven meegegeven.
“We werken samen met Stadsapotheek Venlo, ze weten ervan.” Onkosten kunnen onder
andere via het CAK, een subsidieregeling voor medisch noodzakelijke zorg aan

onverzekerden worden gedeclareerd.
512e

R bij de voordeur van de Jongerenkerk in Venlo, waar artsen op vrijwillige
basis wekelijks een spreekuur houden voor dak- en thuislozen.Bron Foto 512  si2e

‘Mensen bleven lang met ernstige klachten rondlopen’

In de regio Noord-Limburg werken ruim 53.000 arbeidsmigranten, vooral afkomstig uit Oost-
Europese landen als Polen of Roemenié. >t2¢ 5i:2e “Ze hebben vaak helemaal niks of
niemand die hen kan helpen als ze in de problemen komen, laat staan dat ze dan verzekerd
zijn.”

Vier jaar geleden begon hij in Venlo een meertalige huisartsenpraktijk voor buitenlandse
patiénten, Health Care For Internationals Limburg (HFI). “Er komen statushouders,
Oekraiense vluchtelingen, arbeidsmigranten. In het begin was het een eyeopener. Ik zag een



parallelle samenleving, waarin mensen heel lang met ernstige klachten blijven rondlopen.
Met soms zelfs een amputatie tot gevolg.”

Inmiddels heeft de praktijk dertig medewerkers, en worden er zestien talen gesproken. Op
een gemiddelde dag komen er zo’n 120 tot 150 pati€nten. Toch wist >*2¢ 512 dater
ook een groep niet geholpen werd. Mensen die bang zijn voor instanties en de overheid, die
op straat leven en voor overlast zorgen. “Daarom zijn we de spreekuren begonnen. Nu wil ik
eigenlijk een tweede spreekuur op donderdag.”

‘Ik ben gewoon weggegooid’

adze DizZe slurpend van zijn beker soep, vertelt in het Engels dat hij blij is met het
spreekuur hier in de kerk. Hij woont in een tent in het bos, aan de grens met Duitsland. Naar
eigen zeggen omdat hij niet op vrijdagavond wilde werken. “Toen kreeg ik geen werk meer
van het uitzendbureau. Ik werd gewoon weggegooid.”

Nu verzamelt hij in Venlo plastic flessen vanwege het statiegeld. “Op straat is het een
slagveld. Mensen hebben zoveel ziektes, kapotte voeten, verstopte aders, pijnlijke benen.”
Zelf heeft hij al zijn tanden moeten laten trekken na een infectie. Als hij straks weer werk
heeft, koopt hij nieuwe tanden, verzekert hij met een lege glimlach. “Gelukkig heb ik nu geen
pijn meer.”

‘We helpen ze altijd, daarom ben ik arts geworden’

Huisarts ®12¢ B die vandaag voor de vijfde keer een dienst draait in de kerk,
kent verhalen als die van®5t2¢ Haar praktijk staat in Sevenum, waar veel
arbeidsmigranten in de buurt wonen en werken. Ze lopen geregeld bij haar binnen, zonder
afspraak of ingeschreven te staan. “We helpen ze altijd. Daarom ben ik tenslotte ooit arts

geworden.”
5.2,

Een Poolse man spreekt telefonisch met de Pools sprekende dokterassistente van huisarts
T e R die de telefoon vasthoudt.Bron Foto ®*2¢  si2e



Bedrijven die gebruik maken van arbeidsmigranten blijven angstvallig stil, merkt 52¢
SAAG “Ik dacht dat ze geinteresseerd zouden zijn in wat wij doen. Maar het maakt ze
allemaal niks uit. We hebben met sommige uitzendbureaus af en toe contact, dat is het

enige.” Hij haalt zijn schouders op. “Deze mensen zijn hier en blijven hier. Ik probeer ze
medisch zo goed mogelijk te helpen.”





