Speech Staten-Generaal

(Beste leden van de Staten-Generaal, kabinet en andere aanwezigen,)

200 jaar Koninkrijk, 200 jaar trots. Trots ben ik op ons (kleine)land onmisbaar op
internationaal niveau. Zijn het immers niet de Nederlanders die in New Orléans helpen bij het
bouwen van stevige dijken? en zijn het niet de producten van Philips die tot in Australié in
de schappen liggen? en is niet dankzij ons hoog aangeschreven technisch onderwijs
waardoor het Nederlandse Nuon Solar Team telkens maar weer de World Challenge Solar
race weet te winnen?

De reacties die ik krijg als ik in het buitenland( bijvoorbeeld dit jaar op vakantie in Amerika)
ben zijn dan ook vaak : Wauw! ( mensen kijken je dan met grote ogen aan)

Ja dames en heren, dan voel ik mij een trotse Nederlander!

Maar er is ook een andere kant . |k zie tegenwoordig in de Nederlandse samenleving ook
een negatieve ontwikkeling plaatsvinden, namelijk dat wij teveel op onszelf gericht zijn, we
Zijn meer gericht op het eigen gelijk, we gaan steeds minder spontaan met elkaar om , we
versturen liever korte zakelijke boodschapjes via whatsapp dan dat we elkaar recht in de
ogen kijken.

Ook in mijn eigen omgeving merk ik dat mijn medeleerlingen allemaal met een mobieltje
rondlopen tijdens de pauze, spontane gesprekken komen zelden meer voor helaas!

Volgens een recentelijk onderzoek van het CBS, gepubliceerd op 25 september dit jaar blijkt
dat maar liefst een half miljoen mensen zich tegenwoordig eenzaam voelt in Nederland!

Ik vraag me dus af: Hoe kan dat in een samenleving waarbij we ons zogenaamd meer dan
ooit met elkaar verbonden voelen door het gebruik van Sociale Media?

En als we dan eens eindelijk zonder gebruik van een beeldscherm met elkaar
communiceren of discussiéren gaat het er vaak grof en ongenuanceerd aan toe! Als ik soms
naar parlementaire debatten op tv kijk, vergeet ik soms dat ik kijk naar de
vertegenwoordigers van het volk! Het fatsoen is soms ver te zoeken! Het lijkt er
tegenwoordig op dat het meer draait om degene met wie je het oneens bent de grond in te
boren dan samen op een beschaafde manier naar oplossingen te zoeken.

Kortom,

Hoe willen wij als samenleving met de nadruk op samen de complexe
uitdagingen/vraagstukken oplossen waar wij de komende 200 jaar voor gaan
staan(bijvoorbeeld: vluchtelingenprobleem), als we niet eens in de basis op een normale
manier met elkaar van gedachten kunnen wisselen laat staan Gberhaupt nog kunnen
communiceren.

Stelling: Ik pleit daarom om Sociale Vaardigheden voor het basis en voortgezetonderwijs in
te stellen als een verplicht vak.

Voor de duidelijkheid ik bedoel hiermee niet lessen in omgang met sociale media, Maar
juistin vaardigheden waar geen beeldscherm aan te pas komt.



Ook houd ik hier geen pleidooi tegen het gebruik van sociale media, je ontkomt er in deze
huidige tijd niet aan! (grap over wiskunde 8,8)

Tijdens deze sociale vaardigheidslessen moeten enkele kernpunten aan de orde komen:

1.

Het luisteren naar elkaar, waardoor je beter open kunt staan voor andere gedachtes
en ideeén.

Het leren op een respectvolle manier met elkaar te discussiéren op basis van goed
doordachte argumentatie. Ook moeten kinderen leren om te nuanceren (denk eerst
voordat je wat zegt)

En tenslotte is het van belang dat kinderen leren zich niet achter een beeldscherm te
verstoppen bij een gesprek maar iemand juist recht in de ogen kunnen kijken bij een
conversatie. Een goede houding weten te nemen en jezelf kunnen presenteren zijn
hierbij noodzakelijk!

Dames en heren, onze handelsgeest, onze technologische en innovatie kracht: Ze
hebben ons land ver gebracht de afgelopen 200 jaar, waar wij met recht trots op
mogen zijn: Maar wat zou het mooi zijn als we de komende 200 jaar ook trots
kunnen zijn op de wijze waarop wij hier met elkaar omgaan: luistervaardig, niet
uitsluitend op het eigen belang en gelijk gericht en met meer oog voor de ander.
Verplichte lessen op scholen spelen een essentiéle rol om deze waarden uit te
dragen. Zo kunnen wij als samenleving daadwerkelijk samen verder komen.

Dank u wel voor uw aandacht,

Dayant Ramkalup



